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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 

Hallo IJselrijders 

Inmiddels is het al weer augustus en is er van de toerkalender nog maar minder dan de helft overgebleven.  Als 

ik dan het aantal deelnames in de toercompetitie van 2013 t.o.v. die van dezelfde periode van 2012 bekijk, dan 

zie ik dat er nu bijna 20% minder mensen hebben meegereden. Ik denk dat ook hier het koude voorjaar een rol 

heeft gespeeld. Maar misschien krijgen we nog een mooie zomer en najaar dus het kan nog goed komen. Zo 

hebben we bij het uitkomen van dit clubblad nog een zestal ritten meetellend voor de toercompetitie op de rol 

staan, te beginnen bij de rit van Cor. Verder wil ik hier dan nog even aandacht vragen voor de Promotierit van 15 

september. Bedoeld om potentiële leden kennis te laten maken met onze club. Dat betekent dan ook dat er dan 

zo veel  mogelijk bestaande leden mee moeten rijden om eventuele nieuwe leden een zo goed mogelijk beeld 

van de IJselrijders te geven. 

 Voor de fanatieke kilometervreters staan er dan ook nog een drietal ritten van de regioclubs in onze kalender, 

dus nog voldoende gelegenheid om benzine in om te zetten in kilometers. 

Een andere nog onwennige zaak is de verandering in de opzet van de maandelijkse clubavond. Hoewel het niet 

altijd zal lukken om een interessant onderwerp voor de leden ten tonele te voeren denk ik dat zowel de foto-

avond als de kart-ŀǾƻƴŘ ŜŜƴ ŘŀǾŜǊŜƴŘ ǎǳŎŎŜǎ ȊƛƧƴ ƎŜǿŜŜǎǘΦ IŜƭŜƳŀŀƭ ŀƭǎ ƧŜ Řŀƴ ōŜŘŜƴƪǘ Řŀǘ ŘŜ ŦƻǘƻΩǎ ŘƛŜ ǿŜ 

tijdens de kart-avond hebben gemaakt zowel technisch als fotogeniek zouden moeten voldoen aan de regeltjes 

die op de foto-avond zijn gepresenteerd. Waarvoor dank, niet alleen naar Jan Korting en Zenna Aydin, maar ook 

naar het kart-initiatief van Wouter Put.  

Als laatste, maar niet minder belangrijke, punt wat ik hier naar voren wil brengen is gebaseerd op het feit dat ik 

intussen bijna 9 jaar in het bestuur van deze club als toercommissaris actief ben en omdat er tijdens de AV van 

januari een nieuw bestuurslid gekozen mag worden wil ik graag mijn stokje overdragen.  M.a.w. bij deze doe ik 

een beroep op jullie allen om te kandideren voor de functie van toercommissaris. 

Oh ja, er moet mij nog iets van het hart.  

Het is mij opgevallen dat er aan het einde van een toerrit vaak minder dan de helft van het aantal deelnemers 

nog aanwezig is alvorens afscheid van elkaar te nemen en in het bijzonder van de bestuursvertegenwoordiger 

die er toch de nodige inspanning, tijd en vaak zelfs geld in heeft gestoken. Natuurlijk kan ik mij goed voorstellen 

wanneer b.v. het laatste stuk van een route langs Apeldoorn gaat er dan rijders uit die omgeving niet meer mee 

willen rijden tot Schalkhaar en vervolgens weer terug naar Apeldoorn. Maar mensen uit Deventer zouden toch 

best wel tot het eindpunt kunnen meerijden, nog los van het feit dat er volgens het toerreglement alleen 

punten kunnen worden verdiend als de gehele rit wordt meebeleefd (art. 8a21).  En misschien moeten we eens 

nadenken over een ander eindpunt, waar we wel even kunnen zitten en onder het genot van een kop koffie of 

wat fris nog even napraten. Iets voor de komende ALV?  

Maar natuurlijk, voor een club als de IJselrijders daar doe je wat voor! 

Jaap van den Berge 
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Nieuwe Leden 
Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Ivo Wever, Hans Korten en Jan van Ginkel 
die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom heten! 

Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie 
motor als aan onze club zullen beleven. Wij als MTK 
de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen zo 
gezamenlijk met jullie te genieten van onze mooie 
hobby! 

Veilige kilometers en tot binnenkort! 

Jan Korting 

Voorzitter MTK de IJselrijders 

 ---------            ------- 

Even lachen!! 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  
Een mobiele telefoon gaat af en één van hen begint een gesprek Iedereen in de kleedkamer 
luistert natuurlijk mee.  
MAN: "Hallo"  
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"  
MAN: "Ja"  
VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. 
Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"  
MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."  
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan.  
Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."  
MAN: "Hoeveel kost ie?"  
VROUW: "80,000 euro"  
MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."  
VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo graag wilden 
kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." 
MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro." 
VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"  
MAN: "Doei, ik hou ook van jou."  
De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar 
hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?" 

 
 
 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Toerrit (Cor) zondag 18 augustus a.s. 

Op zondag 18 augustus a.s. staat weer een rit op het programma. Dit keer is gekozen voor de richting 
Friesland. De rit is 338km lang, maar gezien de gekozen wegen is deze tocht relatief gemakkelijk te 
rijden.  

Om 09.00 uur is het vertrek vanaf de Lindeboom. 
We gaan van daaruit via de binnenlanden naar 
Vaassen en vervolgens naar Elburg, langs het 
Veluwemeer in de richting van Kampen en 
vervolgens de Noordoostpolder in naar Ens, waar 
we tegen 10.30 uur een koffiestop hebben bij: 

άIŜǘ ²ŀǇŜƴ Ǿŀƴ 9ƴǎέΣ  
Baan 1a,  8307 AS,  

tel. 0527-251312.  
 

Daarna via Vollenhove langs de dijken naar achtereenvolgens Blokzijl, Blankenham en Kuinre naar 
Lemmer. We volgen dan in grote lijnen de IJsselmeerdijk naar Stavoren, Hindeloopen, naar het 
pittoreske plaatsje Piaam.  

Daar gaan we, naar schatting, tussen 12.30 uur en 
13.00 uur de lunch gebruiken bij:  

        

άŘŜ bȅƴƪŜ tƭŜŀǘǎέ 
Buren 25,  
8756 JP Piaam,  
tel. 0515-231707.  

Even verderop in Makkum bestaat de gelegenheid tot tanken bij o.a. AviaΦ ²Ŝ ȊƛǘǘŜƴ Řŀƴ ƻǇ ȊƻΩƴ ƪƭŜƛƴŜ 
200 km. Ik ga ervan uit dat dit voor een ieder (uiteraard van start gegaan met een volle tank) 
redelijkerwijs haalbaar moet zijn. Met een boog gaan we daarna weer zuidelijker, om via de 
Weerribben weer in het Overijsselse aan te komen. In dit traject is het wat improviseren, afhankelijk 
van weersomstandigheden etc. , v.w.b. een ijsstop o.i.d.. Via Hasselt en het Zwolsedijkje gaan we de 
bebouwde kom van Zwolle zoveel mogelijk omzeilen en leggen het laatste stuk af via de oude, 
vertrouwde Ijsseldijk naar Schalkhaar.  
 
Onder normale omstandigheden moeten we daar terug kunnen zijn zo tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 
Graag zie ik jullie om 09.00 uur verschijnen bij de Lindeboom. Tot dan. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Cor Dalhuisen 
Vuurdoornstraat 160 
8171XE Vaassen  
Tel. 0578-573466/ 06-12809261  
e-mail: elcoda@chello.nl.  

Het Wapen van Ens 

mailto:elcoda@chello.nl
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Bevrijdingsrit 2013  
 
Reisleider    SM Theo Beumer 
Deelnemers 

Halit Aydin 
Janberd Bertan Aydin 
Francise Maatman 
José Maatman 
Gert Vierhouten 
Jaap van den Berge 
Aad Holthuis 
Ton, Jos en Jan Korting 
Gerard Harmelink (introducé) 

 
Om 08.30 uur zijn we vertrokken van de parkeerplaats bij de Lindeboom en in een rustig tempo 
ōƛƴƴŜƴŘƻƻǊ ƎŜǊŜŜŘ ƴŀŀǊ ŘŜ ŀŦƎŜǎǇǊƻƪŜƴ ǇƭŜƪ ŀŀƴ ŘŜ ά5ǳƛǘǎŜ YŀƳǇǿŜƎέ ƛƴ ²ƻƭŦƘŜŜȊŜΦ 5ŀŀǊ ƪŜƴƴƛǎ 
gemaakt met Sergeant Majoor Theo Beumer, die ons de bijzonder nog bestaand locaties van Operatie 
Market Garden zal laten zien en uiteraard daarover ook de bijzonderheden zal vertellen.  
 
Bijzonderheden zoals hoe Engelse soldaten hebben geprobeerd de gewonde soldaten (met gevaar 
voor eigen leven) uit de vuurlinie van de Duitsers te halen, waar soldaat Edmonds is zwaar gewond is 
geraakt en waar hij gestoven is (foto van zijn veldgraf). En uiteindelijk zijn laatste rustplaats op het 

militaire begraafplaats in Oosterbeek. 
We zijn ook geweest bij een tunneltje 
onder de spoordijk door. Dit tunneltje 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
terugtrekken van 75 Engels soldaten van 
de 4e Parachute Brigade. Op deze locatie 
worden nu nog jaarlijks de gesneuvelde 
militairen van Operatie Market Garden 
herdacht. 
Tussen de middag hebben een 
pannenkoek genuttigd in De Oude 
Herbergh in Oosterbeek. Ook dit 
gebouw heeft in de oorlog dienstgedaan 
als hoofdkwartier van de geallieerde 
militairen. 

Na de lunch 
zijn we eerst 
wezen 

kijken bij (zeg ik heel oneerbiedig) een gat in de grond. Deze locatie is niet 
ǾŜǊ Ǿŀƴ ƘŜǘ ǘǳƴƴŜƭǘƧŜ Ŝƴ ƛƴ Řƛǘ άƎŀǘέ ƘŜōōŜƴ ŘŜ тр ƳƛƭƛǘŀƛǊŜƴ ƴƻƎ ŜƴƛƎŜ 
uren standgehouden tegen de aanvallen van de Duitsers. De Duitsers 
hebben van alles in hun richting gegooid tot vlammenwerpers toe. 
Uiteindelijk hebben deze 75 militairen een stormloop (met de bajonet op 
het geweer) gedaan door de Duitse linies richt hun eigen tropen. Bij deze 
stormloop zijn nog eens 13 man gesneuveld. Vervolgens zijn we naar een 
oude steenfabriek (restanten zijn nooit opgeruimd) gegaan. Op dit punt is 
zwaar gevochten omdat ten tijde van de oorlog hier een pont was (dus 
een oversteekpunt). Het transport van de stenen op het terrein van de 
steenfabriek werd uitgevoerd met paarden.  

Randevouspunt van de eerste verkenners 
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Deze dieren stonden tijdens de gevechten gewoon op stal. Op enig moment is de stal in brandgeraakt. 
De aanwezige militairen hebben geprobeerd de dieren uit de stal te krijgen, maar dat is niet gelukt en 

de paarden zijn levend verbrand. Theo Beumer heeft tijdens zijn 
onderzoek gesproken met militairen die hier ook gevochten 
hebben. En naar alles wat de militairen tijdens Market Garden 
hebben meegemaakt is het geschreeuw van de stervende 
paarden het meeste wat ze is bijgebleven. Na het bezoek aan 
de steenfabriek zijn we naar het hoge punt van de 
Westenbouwing gereden. Dit was een hoog punt dus belangrijk. 
IƛŜǊ ǾŜǊǘŜƭŘŜ ¢ƘŜƻ Řŀǘ ŘƻƻǊ ŜŜƴ άŦƻǳǘέ ōŜǾŜƭ Ǿŀƴ ŘŜ ǘǿŜŜŘŜ 
man in commando het hoge punt άŘŜ ²ŜǎǘŜƴōƻǳǿƛƴƎέ ŘƻƻǊ ŘŜ 
Engelsen is verlaten en dat daardoor de Poolse militairen onder 
vijandelijk vuur zijn gedropt. Ook vertelde Theo hier hoe slecht 
de Poolse militairen zijn behandeld door de legerleiding van de 
Engels militairen en dat zij de schuld 
hebben gekregen van het mislukken 
van Market Garden (de militair 
spreek niet over mislukken, het is 
anders verlopen dan gepland). De 

beschuldigen aan het adres van de 
Polen waren zo sterk dat het land 

Polen de lijken van de gesneuvelde Poolse militairen niet in ontvangst wilde 
nemen, zodat zij niet in Polen begraven konden worden. Toen hebben 
Engels soldaten (zij wisten wel beter) er voor gezorgd dat deze gesneuvelde 

Poolse militairen een fatsoenlijk graf hebben 
gekregen op de Engels militaire begraafplaat in 
Oosterbeek. De Poolse militairen zijn in 2006 
volledig gerehabiliteerd maar de meeste Poolse 

militairen hebben dat niet meer meegemaakt. 
Generaal Sosabowsk, oprichter en bevelhebber 
van de Poolse 1e Onafhankelijke 

Parachutistenbrigade stierf op 75 jarige leeftijd in armoede. Sosabowsk 
ontving in 2006 postuum de Bronzen Leeuw (een hoge Nederlandse militaire 
onderscheiding). Om de dag te einden zijn we naar de militaire 

begraafplaats in Oosterbeek gereden. Hier hebben we stil gestaan bij een aantal graven van militairen 
die in de loop van de dag met naam en toenaam zijn genoemd. Theo verteld dat de militaire 
begraafplaatsen van de geallieerden vaak op dezelfde wijze zijn ingericht ς een groot gedenksteen 
midden voor (stelt de commandant voor die voor zijn tropen staat) en de graven met de namen (het 
gezicht van de militair) naar het midden gericht. De begraafplaats is dus zo ingericht alsof men op de 
militaire appélplaats staat. Het wordt ook het άƭŀŀǘǎǘŜ ŀǇǇŞƭέ genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generaal Sosabowsk 

Kleinzoon Michael met 
het Eremetaal 

 

Één van de schoorstenen staat er nog 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_1e_Onafhankelijke_Parachutistenbrigade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_1e_Onafhankelijke_Parachutistenbrigade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postuum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Leeuw
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Het Laatste Appél  
 
Op de parkeerplaats van de begraafplaats hebben we Theo bedankt voor de indrukwekkende toer en 
hem een Deventer lekkernij overhandigd als dankt. 
 
De thuisblijvers hebben met deze rit echt wat gemist!!! 
 
Jan Korting 
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 Avondvierdaagse 2013

Dit jaar alweer de 28e editie van de Avondvierdaagse. Aan het beproefde concept hebben we niet gesleuteld. Er 
kan de hele week gereden worden, drie ritten van 100 km en 2 ritten van 125 km. Uiteraard is er na het rijden 
van de vierde avond een herinnering. Met 120 deelnemers mag deze editie weer als prima bezocht worden 
gezien. Het weer was geweldig, de eerste 2 dagen was het nogal heet, maar elke avond was het heerlijk droog 
met prima temperaturen. Alleen de organisatoren hadden minder geluk. Woensdag overdag viel de eerste 
regen bij het voorrijden en controleren van de route voor dezelfde avond. We proberen hiermee te voorkomen 
dat er weggedeelten zijn afgesloten waar de route langs komt. Het gebruik van een regenpak was niet 
overbodig. Niet alleen mij viel een plensbui ten deel, ook bij de controle op donderdag door Jos kwam het met 
bakken uit de lucht. Helaas bleef het vrijdag overdag ook niet droog.  

²Ŝ ōŜƎƻƴƴŜƴ ƳŀŀƴŘŀƎ ƳŜǘ ŘŜ ǊƻǳǘŜ ²ŜǎǘκbƻƻǊŘΣ ǿŀǘ ƎŜƪǎŎƘŜǊŜƴŘ ƴƻƎ ǿŜƭ ŜŜƴǎ άŀŀƴ ŘŜ ǾŜǊƪŜŜǊŘŜ ƪŀƴǘ Ǿŀƴ 
ŘŜ LWǎǎŜƭέ ǿƻǊŘǘ ƎŜƴƻŜƳŘΦ Deze route voerde naar de Nieuwe Zuidweg boven Heerde, waar op de pauzeplaats 
door Jaap van den Berge een drankje werd geschonken. Berna Pasman zat als vanouds achter de inschrijftafel 
voor alle nieuwe inschrijvingen en Jos zat achter de laptop om de GPS rijders te registreren en eventueel op weg 
te helpen. Het was gezellig druk en overal waren blije gezichten te zien. Het jaarlijkse evenement was weer 
begonnen. 

 

Dinsdag werd route Zuid verreden en de pauzeplaats lag bij Ruurlo in de buurt aan de Zelledijk ōƛƧ Ƙǳƛǎ άǘŜǊ 
½ŜƭƭŜέΦ  9Ŝƴ ǾǊƛŜƴŘ Ǿŀƴ WƻǎΣ {ǘŜŦŀƴΣ ǿŀǎ Ȋƻ ǾǊƛŜƴŘŜƭƛƧƪ ƻƳ ƻƴǎ ƻƻƪ Řƛǘ ƧŀŀǊ ǿŜŜǊ ǘŜ ƘŜƭǇŜƴ ōƛƧ ƘŜǘ ǎŎƘŜƴƪŜƴ Ǿŀƴ ŘŜ 
drankjes. Marion  Korting zat achter de inschrijftafel. Het aantal inschrijvingen nam toe en op het verliezen van 
een tanktas na, die na speurwerk door IJselrijders weer werd terug gevonden, waren er gelukkig geen 
problemen te melden. 

Op woensdag lag de route aan mijn kant van de IJssel, aangezien ik in Apeldoorn woon. Omdat ik jonge 
schoolgaande kinderen heb, ligt traditiegetrouw de route deze dag rondom Apeldoorn. Dan kan ik mijn kinderen 
naar school brengen en in de tijd dat zij op school zitten controleer ik de route. Altijd een kwestie van 
doorwerken, maar tot op heden heb ik het gered.  


