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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm


 Mei 2013  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 1 

 

VOORWOORD 
.  

Hallo IJselrijders, 

Zoals het kabinet het zomerreces kent, kennen de IJselrijders het winterreces. Tenminste, daar lijkt het op. 
aŀŀǊ ŀƭǎ ƧŜ ŀŎƘǘŜǊ ŘŜ ǎŎƘŜǊƳŜƴ ƪƛƧƪǘ Ŝƴ ǿŜŜǘ ǿŀǘ ŜǊ ŀƭƭŜƳŀŀƭ ƎŜōŜǳǊŘ ƛƴ ȊƻΩƴ ǿƛƴǘŜǊǇŜǊƛƻŘŜΣ Řŀƴ ŘŜƴƪ ƛƪ 
άƘƻŜȊƻ ǊŜŎŜǎέΦ  
 
Op 1 februari is de ledenvergadering geweest waarbij Harry Koolhof afscheid nam als bestuurslid en 
voorzitter van het bestuur van de club. Tevens nam Gert Vierhouten afscheid als bestuurslid. Waarvoor 
beiden dank voor hun inzet. Gelukkig zijn de vacatures binnen het bestuur ingevuld door Jan - en Jos 
Korting. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte om weer door te gaan voor een nieuwe periode. 
 
De clubavond op de eerste vrijdag van de maand is verplaatst naar een andere locatie. Welke?? Dat zijn we 
nu aan het testen. Maandelijks wordt er door een kleine groep een soort van kroegentocht gedaan om te 
ōŜƪƛƧƪŜƴ ǿŜƭƪŜ ƭƻŎŀǘƛŜ ƘŜǘ ōŜǎǘ ōƛƧ ƻƴǎ ǇŀǎǘΦ ²Ŝ ȊǳƭƭŜƴ ƘŜǘ ŀƭƭŜƳŀŀƭ Ǝŀŀƴ ōŜƭŜǾŜƴΧΧΦΦ 
 
En nu ik de club even op afstand volg valt mij het volgende op. We barsten, en drijven op de tradities die 
we rijk zijn. En van een club van bijna 40 jaar mag je ook verwachten dat de tradities er zijn. En die moeten 
we ook koesteren, laat ik daar duidelijk in zijn, maar we moeten ook niet schromen om een iets nieuws te 
proberen.  
 
Tradities; 
Laat ik eens een opsomming doen van onze tradities; in december heeft een behoorlijke groep het 
jaarlijkse klootschiet evenement beleefd met aansluitend het boerenkoolbuffet.  
Nog een traditie; de openingsrit, uitgezet door onze voorzitter Jan Korting maar vanwege extreme 
temperaturen een week verplaatst. Uiteindelijk een mooie rit, maar voor de tijd van het jaar veel te koud.  
²ŜŜǊ ŜŜƴ ǘǊŀŘƛǘƛŜΤ ƛŜŘŜǊŜ ǘǿŜŜ ǿŜƪŜƴ ŜŜƴ ǘƻŜǊǊƛǘ ƻƴƎŜŀŎƘǘ ŘŜ ƻƳǎǘŀƴŘƛƎƘŜŘŜƴΧΧΦΦ 
9ƴ Řŀƴ ƴƻƎ ȊƻΩƴ ǘǊŀŘƛǘƛŜΤ ŘŜ Yh9Y{¢!5wL¢Σ Řƛǘ ƧŀŀǊ ŀƭǿŜŜǊ ŘŜ нуe, ook dit jaar weer goed voor 106 
ƛƴǎŎƘǊƛƧǾƛƴƎŜƴΦ ±ƻƭƎŜƴǎ ƳƛƧ ƘŜŜŦǘ Řƛǘ ŀƭƭŜǎ ƳŜǘ ƪǿŀƴǘƛǘŜƛǘ ǘŜ ƳŀƪŜƴΣ ƳƻŜǘŜƴ ȊǳƛƴƛƎ ƻǇ ȊƛƧƴΧΧΧΧΦ 
En nog zo een; De Avond4Daagse in juni, in de week van de langste dag. Een jaarlijks terugkerend  geweldig 
evenement. Moeten we ook zuinig op ȊƛƧƴΧΧ 
En nog een; het jaarlijkse Hemelvaart weekendΧΧΧΦΦ 
9ƴΧΧΧΦΣ ƧŀΣ ƧŀΣ ǘǊŀŘƛǘƛŜǎΣ ǘǊŀŘƛǘƛŜǎΣ Ŝƴ Ȋƻ ƪŀƴ ƛƪ ƴƻƎ ǿŜƭ ŜǾŜƴ ŘƻƻǊƎŀŀƴΤ ŘŜ LWǎŜƭǊƛƧŘŜǊǎΣ ŜŜƴ Ŏƭǳō Ǿƻƭ ǘǊŀŘƛǘƛŜǎΦ 
Maar wat is er eigenlijk nieuw???? 
 
Kortom, heb je vernieuwende ideeën, vertel het vooral verder. Misschien hebben we er allemaal wat aan. 
 
Zoals je ziet, er is na bijna 40 jaar veel te doen en te beleven bij;  

 
MTK de IJselrijders 1974 

 
 een club om trots op te zijn 

 
Groeten van; 
 
LET THE GOOD TIMES ROLL 

 

Peter Wolsing  
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De 28e KOEKSTADRIT op 7 april 2013 
Op 6 april was het eindelijk zo ver. Ik ging mijn nieuwe 
motor ophalen, een HONDA NC 700 S. 
Na 18 jaar trouwe dienst ging ik eindelijk mijn trouwe NTV 
650 weg doen. 
Het was nog berekoud bbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.  
Wel scheen de zon. 
.ƛƧ IŜƴƪ ŀŎƘǘŜǊƻǇ ƎƛƴƎŜƴ ǿŜ ŜǊ  Ωǎ ƳƻǊƎŜƴǎ ŀƭ ōƛƧǘƛƧŘǎ ƘŜŜƴΦ 
Na alle formaliteiten incl. natuurlijk de betaling, gingen we 
huiswaarts. Wel gingen we nog even op de terugweg nog  
koffiedrinken bij een collega van Henk die ook motor rijdt. 
Even showen natuurlijk. 
Thuis aangekomen moest de motor nog wel even 

afgespoeld worden, want er was het weekend er voor nog weer zout gestrooid. Helaas! 
 
Maar goed. Zondagmorgen zouden we beginnen met de motor goed in te rijden. In ieder geval de 
eerste 500 km. Niet boven de 4000 toeren komen en zeer gevarieerd rijden uiteraard. 
Het was een mooie maar nog steeds zeer koude dag. 
Ik vond het net het laagjes- weekend van een fiks aantal jaren geleden. Veel lagen over elkaar om 
warm te blijven. Gelukkig had ik op mijn nieuwe motor gelijk handvatverwarming laten zetten. Geen 
overbodige luxe voor die dag. 
We wilden er al vroeg zijn om het sfeertje weer te proeven van al die motorrijders. Het was er al weer 
lekker druk zo tegen tienen toen ik aankwam. Henk moest nog even tanken en was iets later. 
Lekker koffie en voor mij thee geleut en met diverse mensen gesproken. Ook had ik een postertje bij 
me waarop mijn oude fiets te koop werd aangeboden. Deze heb ik opgehangen bij de Lindeboom op 
de toegangsdeur, je weet maar nooit nietwaar? 
We hadden afgesproken met Marco onze buurman, die zou zo tegen elven komen en dan zouden wij 
vertrekken. Eerst nog een bak koffie en dan op weg. 
 
De rit begon en het voelde direct al redelijk lekker het rijden met mijn nieuwe fiets, wel was ik erg druk 
met schakelen en opletten dat ik niet boven de 4000 toeren zou komen. Reden waarom ik niet 
meekeek met een papieren route, wat ik meestal wel doe bij een open rit, Henk en ook Marco hadden 
uiteraard een Garmin. Die heb ik niet, vind ik niet nodig want Henk heeft er toch een. 
De route was mooi, vooral het eerste stuk, 
ȊƻΩƴ  тр ƪƳ tot aan de stop bij restaurant 
de Domme Aanleg hebben we lekker 
getoerd. Daar hebben we samen met ook 
José en Francis Maatman die zich bij ons 
hadden aangesloten koffie en thee 
gedronken met een echt lekker koekje. 
Intussen bestelden we onze broodjes of 
omeletten. Het duurde even maar het 
smaakte prima. Daarna weer verder. We 
reden de lange route van 250 km. Dus we 
hadden nog een flink stuk voor de boeg.  
Op een gegeven moment hadden we ook 
nog een stuk Duitsland, om uiteraard weer 
terug naar ons koude kikkerlandje terug te 
keren. 
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De motor reed prima, lekker fel en ook reageerde hij snel. Na onze lunchstop reed ik nog lekkerder, en 
ook nog weer zekerder, ik was al aardig gewend. Nu is het hanteren van deze motor niet moeilijker dan 
mijn oude, hij is wel iets zwaarder maar bij het rijden merk je daar niets van. Ik ben echt blij met mijn 
nieuwe fiets. 
 
hƴŘŜǊǿŜƎ ƴƻƎ ǿŜŜǊ ŜǊƎŜƴǎ ǿŀǘ ƎŜŘǊƻƴƪŜƴ ƳŜǘ ȊΩƴ ǾƛƧǾŜƴΦ 
Was er leuk gepresenteerd, elk een eigen dienblaadje met 
daarop koffie of thee, een lekker koekje, wat chocolade 
koffieboontjes en voor de theeleuten een bonbon. Erg leuk 
en erg lekker. Bij de koffieleuten stond er ook nog een 
potje met kandij, daar kon ik echt niet van afblijven, en dat 
terwijl ik thee dronk. 
 
Maar goed, uiteindelijk kwamen we weer bij de Lindeboom 
aan, na een mooie rit. 
En deden nog even een bakkie. Intussen hoorden we dat er 

nog wel iemand onderuit was gegaan. 

Deze had 7 gebroken ribben. De commissie gaat nog bij 

hem op bezoek. Zijn motor is afgesleept door Jan Korting 

en zwager Gerard en naar het huis van de eigenaar 

gebracht. 

Uiteindelijk waren er 106 inschrijvingen waarvan 52 online  

inschrijvingen, zij hebben vooraf de route voor de Garmin 

ontvangen. 

De grootste deelnemende club was: MTC de Lingerijders 

uit Geldermalsen. De verstkomende deelnemer kwam uit 

Venray. Ook altijd weer leuk om te weten. Er was voor hen 

een herinnering. 

Van Hans Vermeulen (organisatie) heb ik een link 

ƻƴǘǾŀƴƎŜƴ ƻƳ ŦƻǘƻΩǎ ǘŜ ōŜƪƛƧƪŜƴ die die dag weer 

geschoten zijn, volgens mij o.a. door de vader van Hans of 

Sabine. Het zijn er nogal wat. 

 
Het was een mooie dag, mijn 1e echte rit dit seizoen, 
hopelijk volgen nog heel veel veilige kilometers dit jaar. 
Harry polste me voor een stukje, een nieuwe motor 
nietwaar. Nou dat had hij niet hoeven doen, ik had dat zelf 
al wel bedacht. Na 18 jaar een nieuwe motor, dat moet 
beschreven worden nietwaar? Ik hoop dat ik minstens 
even veel kilometers kan maken met de nieuwe Honda als 
met de oude. 
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Bedankt Koekstadrit-commissie voor weer een mooie rit. 
En voor iedereen, tot gauw bij een volgende rit. 
Ik moet nog wel even de 1e 1000 km. volmaken voor de 1e beurt net voor het Hemelvaartweekend. 
 
Groeten, 
 
Berna Pasman 
  


